
GEZAMENLIJK KAMP 2012 

HOENDERLOO 
 

WOENSDAG 4 JULI 2012

 

WOENSDAG: 
Nu zijn we compleet, de 
Bevers zijn er nu ook: 

 
De Welpen, Gidsen, 
Verkenners en Young Scouts 
zijn vandaag wezen 
zwemmen: 

 

 
 

GASTENBOEKBERICHTEN: 
Karin Migchels / Jettie van Schijndel 

Hoi Karin, 
Ik heb vandaag op de site zitten kijken 
en het ziet er allemaal heel gezellig uit. 
Volgens mij heb je niet veel tijd om uit 
te rusten, zo actief als jullie zijn. 
Er staan hele leuke foto's op en het weer 
werkt ook goed mee! Nou, geniet nog 
maar lekker van het kamp en we zien 
elkaar woensdagavond. 
Groetjes, Mama, Gerrie en Rob 

Eric Schnepper neemt 
afscheid van de Welpen, 
gelukkig hadden ze nog een 
afscheidsverrassing: 

 
De kookstaf is nu compleet: 

 
Wist je dat: 
- Er een setje is tussen een Verkenner 

en een Gids? 
- Dat iemand Edwin een knappe vent 

vindt? 
- Er een wijze Bever is? Tijn van 

Duren vindt dat de Bevers veel eten. 
Het brood was wel een meter hoog, 
dat is dan wel een kuub! 

De leiding durfde ook van 
de glijbaan: 

 
De Explorers waren te 
vinden in Walibi: 

 
De ouderbezoekavond was 
een groot succes en heel 
druk bezocht: 

 
Eindelijk ranja voor de 
Verkenners: 

 
 


