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ZONDAG: 
De dag begon goed: de gidsen 
hadden dauwtrappen, dwz 
heel vroeg opstaan… helaas 
lagen alle fotografen nog in 
bed en zijn hier geen bewijzen 
van… Wel is de ochtendgym 
van de Verkenners 
vastgelegd: 

 
Toen wilden de Verkenners 
gaan fietsen naar de kerk, wel 
moest er even een andere fiets 
worden geleend: 

 
De Explorers zijn vandaag 
gestart met een hike: ze zijn 
door de rest uitgezwaaid: 
>>> 

 
Ook de Young Scouts zijn 
de dag goed begonnen: 
lekker ontbijtje hè: 

 
De Welpen- en Beverleiding 
zijn ook druk bezig met de 
voorbereidingen voordat de 
kinderen komen: 

 
Lekker luieren hoort er ook 
bij na zo’n zware dauwtrap, 
ze hebben hangmatten 
gemaakt: 

GASTENBOEKBERICHTEN: 
Gisteren hebben we de spullen 
ingeleverd. 
We kunnen niet wachten, wat hebben we 
er zin in. 
Prof. dr. Layton tot morgen en Carolien 
tot woensdag. 
Groetjes Ize en Dim 01/07/12 

 
 
Pas op voor voorbijvliegende 
Young Scouts…: 

 
Na al de activiteiten smaakt 
het avondeten wel erg lekker 
bij de Gidsen, mmm! 

 
 


